
1. DE  ROZE WITTE  WOLKEN, 1944 

 

Mijn oma in de roze witte wolken 

Dansend in haar witte nachtjapon 

Ik slaap als ze naar mij toekomt 

om te praten of een boodschap  

achter te laten? 

Of wacht ze op mij? 

Wachten totdat mijn warmte haar 

warm maakt 

Vliegend in mijn droom 

Vliegend naar mijn oma toe 

Zullen we lachen 

Zullen we giechelen 

net als vroeger 

Giechelen en gieren daar op de 

roze witte wolken 

in onze witte nachtjapon 
 

OSB Serenity 

2.  

 

De boot van de hemel 

Ik was op de boot van de hemel 

En ik keek naar beneden 

Kinderen hadden geen eten 

Hadden dunne benen 

Er was oorlog 

Gesneuvelde mensen op de grond 

Kogels op de grond 



 

Rayessna Adamson (7B)  

3. 

Leven in oorlog 

Soldaten die ons roepen 

Om te waarschuwen tegen angst 

Leven dat verwoest is 

Dat niet meer terug kan 

Anderen die hun dierbaren kwijt zijn 

Tegen verdriet is geen medicijn 

Een heel ander leven 

Niet van verdriet en angst maar van pijn 

 

Mannat – 7B Sri Lakhsmi School  

 


